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Verhalen van geestelijk verzorgers

in buitenlandse gevangenissen



Stichting Epafras biedt 
geestelijke zorg aan 
gedetineerde Nederlanders 
wereldwijd.

Wie zijn wij?
Geestelijk verzorgers
Wereldwijd meer dan honderd 
geestelijk verzorgers die op 
vrijwillige basis gedetineerde 
Nederlanders opzoeken op de 
plaats waar zij gedetineerd zijn.
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Het werk van Epafras vindt plaats achter gesloten deuren. Letterlijk 
en figuurlijk. Onze geestelijk verzorgers staan Nederlanders in 
buitenlandse detentie bij. Ze zoeken hen op in de gevangenissen 
waar zij zich bevinden. Deze gedetineerden zitten daar vaak onder 
zeer moeilijke omstandigheden. Ze zijn ver van huis, in een vreemde 
cultuur, waar men lang niet altijd de taal spreekt. De voorzieningen 
zijn slechter en de aandacht voor het individu is minimaal. Veel 
Nederlanders die in het buitenland gedetineerd zijn ontvangen 
nauwelijks bezoek van familie of vrienden. Ze hebben dus weinig 
mensen om vertrouwelijk mee te kunnen spreken. Het bezoek van 
de geestelijk verzorger is dan ontzettend waardevol. Het biedt de 
mogelijkheid om over de wezenlijke zaken van het leven te spreken. 
Er wordt een ruimte gecreëerd waar iemand even kwetsbaar mag 
zijn, midden in een wereld waarin men zich moet harden om te 
overleven. De geestelijk verzorger biedt de mogelijkheid om te 
spreken over belangrijke geloofs- en levensvragen; precies de 
vragen die zo belangrijk zijn om een nieuwe wending te geven aan 
een vastgelopen leven. 

Omdat ons werk plaatsvindt achter gesloten deuren, is ons werk ook 
onzichtbaar voor de buitenwereld. En dat terwijl er zoveel waardevols 
gebeurt! Daar willen we graag iets van delen. Dat kunnen we niet 
zomaar doen door gedetineerden in beeld te brengen. Zij hebben 
recht op de bescherming van hun privacy en onze geestelijk 
verzorgers spreken met hen onder ambtsgeheim. We delen slechts 
een aantal geanonimiseerde quotes van gedetineerden. Maar 
onze geestelijk verzorgers dragen zelf een schat aan verhalen en 
ervaringen mee. Daarom hebben we ervoor gekozen een aantal 
van hen te interviewen. Het handwerk daarvoor is verricht door de 
voorzitter van onze stichting, Chris van Dam. Een aantal van deze 
interviews hebben we in deze uitgave gebundeld. Zo bieden we u 
een inkijk in een wereld die (gelukkig) voor velen gesloten blijft. We 
wensen u veel leesplezier toe!

Namens bestuur en medewerkers,
 
Matthijs Geluk, Directeur

Inleiding
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Wie ben je?
Ik ben Johan Smoorenburg. Ik 
ben tachtig jaar oud, ik voel me 
24. Ik ben geboren in Utrecht. Ik 
zit al 52 jaar in de zending. Toen 
ik twintig was heb ik Christus 
aangenomen. Ik woon eigenlijk 
op Haïti, maar vanwege het 
geweld ben ik daar de afgelopen 
tijd niet meer geweest.

Hoe was je eerste ervaring 
met het bezoeken van 
gedetineerden?
Toen ik begon met het bezoeken 
van gevangenen, merkte ik dat er 
vooral mensen voor drugs zaten. 
Dat vond ik moeilijk. Als je ziet en 

leest wat drugs allemaal kapot 
maken! Van mij mochten ze hen 
allemaal doodschieten. Maar dat 
is omgeslagen in liefde, omdat 
je de mensen leert kennen. De 
meesten hebben het gedaan 
toen ze in de schulden zaten. Hen 
werd verteld: je gaat erin en je 
komt eruit, geen enkel probleem! 
Maar in de praktijk is dat heel 
anders…

Het bezoeken is voor mezelf 
ook een les geweest. Ik zag er 
tegenop om het te doen. Maar 
als je jezelf openstelt, kan je veel 
leren! Het is heel mooi werk om te 
doen, ook al is het niet altijd even 

“Alles wat ze zeggen blijft 
geheim. De eerste keer 
kijken ze je altijd aan, 
tasten ze je af. Maar je krijgt 
snel echt een band met 
hen. Je kent alles, je kent 
hun problemen, ze kunnen 
op ons rekenen. Je stelt 
familieleden in Nederland 
of elders gerust.”

Interview met 

Johan Smoorenburg
Geestelijk verzorger in de Cariben

makkelijk. Maar als je ziet hoe blij 
de mensen zijn dat je komt en 
dat je hen niet in de steek laat!

Waar werk je?
Toen ik 28 was ben ik met 
vrouw en twee kinderen 
naar Martinique gegaan, als 
evangelisch zendeling. Na tien 
jaar verhuisden we naar Haïti. 
Daar hebben we projecten 
opgezet: een kinderdorp, scholen, 
een huis voor ouden van dagen. 
We hebben altijd geholpen bij de 
vele rampen. We hebben enorme 
verschrikkingen meegemaakt. 
We leefden van giften en 
gaven. We hebben uiteindelijk 
zo’n zevenhonderd kinderen 
opgevoed. Dat gaat nog steeds 
door, ondanks de problemen.
Een aantal jaren geleden 
zocht Epafras mensen voor de 
Dominicaanse Republiek, dat is 
voor ons de andere kant van het 
eiland. Ik las dat en heb contact 
opgenomen. Er zaten toen zo’n 
dertig Nederlanders vast, die 
we in een week tijd konden 
bezoeken.

Hoe gaat dat in z’n werk?
Als ik in een gevangenis 
kwam, zei ik dat ik voor alle 
Nederlanders kwam. We 
trommelden dan alle mensen 
op, ook als ze geen aanvraag 
hadden gedaan. Dan werd 
iedereen opgehaald. Eerst 
deed ik het werk alleen, later 

samen met mijn collega Nel. We 
bezoeken mannen en vrouwen 
samen. Eén van ons doet dan 
het woord. Het zijn vaak heel 
goede gesprekken. Er zitten 
veel gelovige mensen tussen. 
We vragen dan of we voor hen 
mogen bidden om kracht. Dat 
is heel mooi! Er zijn ook mensen 
die helemaal niet willen bidden, 
maar je mag wel terugkomen. 
Helemaal goed.

Alles wat mensen tegen me 
zeggen blijft geheim. De eerste 
keer kijken ze je altijd aan en 
tasten ze af. Maar je krijgt snel 
echt een band met hen. Je kent 
alles, je kent hun problemen, ze 
kunnen op ons rekenen. Je stelt 
familieleden in Nederland of 
elders gerust.

Welke gebeurtenis staat je bij?
Eén van de vrouwen vroeg ooit 
of ze me alleen kon spreken. 
Ze had bijna geen kleding 
meer. Voor alles moeten de 
gevangenen hier zelf zorgen. Echt 
verschrikkelijk als ze geen familie 
hebben die ze ondersteunt. Mijn 
vrouw heeft alles uitgezocht 
en we hebben haar kleding 
gebracht. Op die manier kun je 
ook tot zegen zijn. Als ze vrij is, 
dan blijft het contact.”
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Waarom bezoek je gevangenen?
In de jaren die ik hier woon heb 
ik verschillende banen gehad als 
chaplain of pastor. Je krijgt als 
Nederlandse soms te maken met 
mensen die oorspronkelijk ook uit 
Nederland komen. Bijvoorbeeld in 
een kinderziekenhuis: ouders die 
een slechte boodschap krijgen. 
Ik merkte toen hoe belangrijk 
het is om in je eigen taal kunt 
spreken wanneer het noodlot op 
je dak valt. Die ervaring in het 
kinderziekenhuis motiveerde mij 
om een brief te schrijven aan 
Epafras. 

Er is ook een heel andere 
motivatie, namelijk dat we als 
christenen geroepen worden 
om dáár te gaan waar de hoop 
een beetje dun wordt. Naar de 
plekken waar je uitgekotst wordt, 
waar je aan de rand van de 
samenleving wordt geparkeerd. 
Waar je er niet meer toe doet: in 
de gevangenis, maar ook in het 
verzorgingstehuis. Daar wil ik zijn.

Waar bezoek je gedetineerden?
Op dit moment zitten er in 
Australië vijf Nederlanders 
gedetineerd. Die vragen via de 
ambassade hulp aan Epafras. 

Ze kunnen voor allerlei feiten 
zitten: drugsdelicten, geweld, 
maar ook voor een noodlottig 
auto-ongeluk wat ons bij wijze 
van spreken allemaal zou kunnen 
overkomen. 

Het is hier een harde 
samenleving, ook al is het 
een eerste wereldland. 
De gevangenissen zijn 
privéeigendom, het zijn bedrijven. 
Hun doel is om tegen lage kosten 
iemand een bepaalde periode 
opbergen. Er is nauwelijks zorg en 
al helemaal geen aandacht voor 
terugkeer in de samenleving. 
Straf is het enige dat hen drijft. 
Door bezuinigingen worden 
kinderen opgesloten samen met 
volwassenen. Regelmatig plegen 
deze jongeren zelfmoord. Er is in 
Australië ook een bovenmatig 
percentage Aboriginals in de 
gevangenissen. Je hart draait 
ervan om.

Kun je iets vertellen over wat je 
hebt meegemaakt?
Ik bezocht een man, hij had 
een geweldsdelict gepleegd. 
Hij had elf jaar gezeten, in heel 
zware regimes. Ik was de eerste 
Nederlander die in die elf jaar bij 

Interview met 

Sylvia Grevel
Geestelijk verzorger in Australië

hem op bezoek kwam. Hij voelde 
zich heel erg ongemakkelijk: 
hij wist niet hoe hij zich moest 
gedragen tijdens dat bezoek. Hij 
heeft uitgelegd hoe je jarenlange 
zware detentie overleeft, hoe je 
dan moet worden. Ik heb hem 
een aantal keren bezocht. De 
gesprekken waardeerde hij 
enorm. Alleen al als iemand aan 
je vraagt hoe het met je gaat! 
Hij was daar heel voorzichtig 
over. Hij was afgestompt, kon 
niemand meer vertrouwen. Toch 
waardeerde hij het heel erg dat 
iemand die tijd nam om naar 
hem toe te komen.

Wat drijft je?
Ik ga niet zitten oordelen in de zin 
van ‘eigen schuld dikke bult’. Er 

zijn zoveel mensen voor wie de 
wereld instort. Daar wil ik voor zijn. 
Alle justitiële belangen zijn wel in 
goede handen. Ik richt me op de 
menselijke kant. In dit land, waar 
de gemiddelde inwoner miljonair 
is, wordt er grof geld verdiend 
aan gevangenen en asielzoekers. 
Gerechtigheid, of een eenvoudig 
menselijk kloppend hart, dat is 
ver te zoeken. 

Ik leef uit een andere 
werkelijkheid: we maken allemaal 
fouten, maar we kunnen ook 
weer herstellen. Dat is het grote 
woord vergeving. Die deur naar 
herstel is altijd open. En daar wil 
ik een rol in spelen. Door dit werk 
te doen.”

“Ik leef uit een andere 
werkelijkheid: we maken 
allemaal fouten, maar 
we kunnen ook weer 
herstellen. Dat is het 
grote woord vergeving. 
Die deur naar herstel is 
altijd open. Door dit werk 
te doen wil ik daar een rol 
in spelen.”

7 / Epafras in the picture6 / Epafras in the picture



Peter Morée is in het dagelijks 
leven docent religiegeschiedenis 
aan de Protestantse Faculteit 
van de Karel Universiteit in Praag. 
Hij is theoloog, historicus en 
kerkmusicus.

Waarom bezoek je gevangenen?
Ik doe dit werk voor Epafras 
nu een aantal jaar. Met enige 
vrees en beven ben ik er aan 
begonnen, want het was een 
wereld die ik helemaal niet 
kende. Maar het was ook welkom, 
want ik had een nieuwe impuls 
nodig. Ik wilde wel eens ervaren 
wat er in heel andere hoeken van 
de samenleving speelt. Ik wilde 
buiten mijn eigen wetenschaps-
bubbel stappen.

Waar bezoek je gedetineerden?
Ik bezoek gedetineerden in 
Polen, Slowakije en Tsjechië. 
Soms ben ik 800 kilometer 
onderweg voor één bezoek. 
Dan kom je daarbinnen en 
dan ervaar je zo’n uitermate 
onwelkome sfeer. Grauwe muren, 
geen ramen, afgeslotenheid. 
Meubels die aan de muur en 
de vloer zijn vastgeschroefd. 
Ongemakkelijke stoelen. En dan 
hebben we het nog niet over 

de organisatorische kant: het 
snappen en ervaren van de 
machinerie van zo’n gevangenis. 
In deze regio zijn ze erg gesteld 
op documenten, stempels en 
formaliteiten. Tijdens een bezoek 
in Polen had ik een papier niet. 
Dat moest ik eerst elders gaan 
halen en toen moest ik een dag 
langer blijven.

Wat tref je aan?
Eerst had ik allerlei vragen over 
wat ik moet doen: Bijbellezen, 
bidden, of juist niet? Het zijn 
vragen die al lang naar de 
achtergrond zijn geschoven. De 
belangrijkste vraag is: hoe gaat 
het met je? Dat vraagt niemand 
anders aan ze. De ambassade 
doet goed werk, maar spreekt 
over formele aangelegenheden. 
Dat geldt ook voor een advocaat, 
dan gaat het om de zaak. De 
enige die werkelijk die vraag stelt 
– in het Nederlands – dat is de 
geestelijk verzorger. Niet iedereen 
wil dat, er zijn ook mensen die 
dat afhouden. Er zijn ook mensen 
die in hun schulp kruipen, die 
zich proberen stoer voor te doen. 
Die bang zijn om kwetsbaar te 
zijn, want kunnen ze dan nog 
terug? Een gevangenis is niet 

Interview met 

Peter Morée
Geestelijk verzorger in Tsjechië, 
Slowakije en Polen

een plek om je kwetsbaar op te 
stellen. Dan nog waarderen ze 
de belangstelling, dat er iemand 
geïnteresseerd is in hun wel 
en wee. Wat altijd aan de orde 
komt: de relatie met de familie, 
hoe de bezoeken verlopen, de 
communicatie. Wat je daarin 
heel vaak hoort: de schaamte. 
Daarom willen ze soms niet dat 
de familie al die moeite doet om 
op bezoek te komen. Tegelijkertijd 
speelt de vraag: hoe kan ik op 
een zinnige manier bij mijn gezin 
en familie betrokken blijven? 
Dat geldt zeker als er een lange 
gevangenisstraf uitgezeten moet 
worden.

Waar leidt dit toe?
‘Soms duurt een gesprek 2,5 uur. 
Ik heb altijd na een bezoek de 
behoefte ergens een kop koffie 
te drinken, even te mediteren. 

Je komt in zo’n andere wereld: 
dat raakt je. Ik denk terug aan 
één van mijn eerste bezoeken, 
in Polen. Een Nederlander met 
een straf van vijfentwintig jaar. 
Na dat bezoek was ik zeer van 
mijn stuk. Het was een heel 
normale man, het had mijn 
broer kunnen zijn. Dat zo iemand 
vijfentwintig jaar moet gaan 
slijten! Ja, dan denk je: het had 
mij ook kunnen overkomen. Als 
buitenlander in een vreemd land 
ben je kwetsbaar. Je bent en blijft 
een buitenstaander. Ik ben zelf 
buitenlander in een vreemd land, 
nog steeds, ook al ken ik alle ins 
en outs.’

“Ik denk terug aan 
één van mijn eerste 
bezoeken, in Polen. Een 
Nederlander met een 
straf van 25 jaar. Na dat 
bezoek was ik zeer van 
mijn stuk. Het was een 
heel normale man, het 
had mijn broer kunnen 
zijn.”
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Bezoekwerk
Wereldwijd zijn meer dan honderd vrijwillige geestelijk verzorgers 
verbonden aan Epafras. Zij bezoeken de gedetineerden in hun regio 
voor gesprek en bemoediging, met als doel het geestelijk welzijn 
te verbeteren, de tijd in detentie draaglijk(er) te maken en hen te 
ondersteunen bij de voorbereiding op hun toekomst.

Ondersteuning van achterblijvers
Achterblijvers (familie, vrienden) hebben vaak een zware last te 
dragen. De detentie van hun familielid of vriend zorgt voor schaamte 
en praktische uitdagingen. Veel achterblijvers hebben behoefte aan 
een luisterend oor. Waar nodig staan onze geestelijk verzorgers hen 
bij. 

 Het werk van Epafras 

“Hierbinnen moet ik altijd hard zijn. Als ik maar even 
mijn zwakheid laat zien, word ik daarop gepakt. Als ik 
met jullie in gesprek ben, mag ik even zwak zijn.”

/  D. te P.

“Ik zit vast in een vreemd land, mijn familie in 
Nederland voelt de afstand even zwaar als ik. Ze 
kunnen mij niet bezoeken en ze missen mij elke dag. 
Gelukkig is er Epafras, die mij niet alleen steunt, maar 
ook mijn familie thuis. Een luisterend oor, een helpende 
hand. Dat maakt een wereld van verschil. Met respect 
en dankbaarheid denk ik aan de inzet van Epafras. 
Want steun krijgen is mooi, maar weten dat je familie 
ook niet vergeten wordt, is onbetaalbaar.”

/  D. te I.

“‘Ik vind het zo bijzonder dat je helemaal uit Nederland 
bent gekomen om mijn pijn te zien!”

/  M. te A.

Correspondentie
Omdat veel gedetineerden geen toegang hebben tot 
telefoon of internet, is de aloude briefpost nog een belangrijk 
communicatiemiddel. Veel gedetineerden stellen het op prijs om 
per post te spreken met een geestelijk verzorger. Onze belofte is 
dat elke brief die wij ontvangen (en dat zijn er honderden per jaar) 
beantwoord wordt.

Tijdschrift
Epafras geeft al jarenlang het tijdschrift Comeback uit, samen met 
andere organisaties. Dit tijdschrift is speciaal voor gedetineerde 
Nederlanders in het buitenland. Het biedt artikelen over geloof 

en geestelijk welzijn, voorbereiding op terugkeer en resocialisatie, 
juridische informatie, nieuws uit Nederland, etc.

Diaconale ondersteuning
Regelmatig worden onze geestelijk verzorgers geconfronteerd met 
schrijnende situaties. Bijvoorbeeld als een gedetineerde onvoldoende 
medische hulp krijgt, of als een gedetineerde niemand ‘buiten’ heeft 
op wie hij/zij een beroep kan doen. Epafras helpt regelmatig met 
medicijnen, hulpmiddelen, boeken, etc. In sommige gevallen bieden 
we ook hulp bij terugkeer naar Nederland. 
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Fineke Janssen is geboren in de 
Betuwe, in Randwijk. Sinds 1989 
is ze uitgezonden naar Bolivia 
om te werken onder verslaafden, 
kinderen en gedetineerden. 
“God riep mij om naar Bolivia te 
gaan. Als Hij aan je vraagt om 
stap 1 te zetten, dan moet je niet 
eerst stap 2 en 3 in beeld willen 
hebben.”

Waar bezoek je gevangenen?
Ik bezoek Nederlandse 
gedetineerden in Bolivia en in 
Paraguay. Zelf woon ik in La Paz, 
Bolivia. Toen ik begon hadden 
we drie man zitten in Santa Cruz, 
dat is een afstand van zo’n 300 
kilometer. Ik heb ook Paraguay 
onder mijn hoede. Daar zit er 
nu nog één. Ik vind het niet 

erg om te reizen. Ik kies er voor 
om helemaal de gevangenis 
in te gaan. De eerste keer in 
Paraguay stopten ze me in 
een advocatenkamer, vol met 
bureaus. Met allerlei andere 
mensen die ook iemand op 
bezoek hadden. Dan kun je als 
geestelijk verzorger niet goed een 
gesprek voeren. Die gedetineerde 
nam me toen mee naar binnen, 
naar een hele keurige afdeling. 
Maar ik zie ook afdelingen die 
echt walgelijk zijn, waar de ratten 
rondlopen.
Nederland is het enige land dat 
dit voor z’n gedetineerden doet: 
geestelijke verzorging. Ik vraag 
wel altijd even of er ook nog 
andere niet-Spaanstaligen zitten. 
Die bezoek ik dan ook even.

“Ik kreeg een keer door 
de spijlen van een cel een 
stuk karton met een naam 
aangereikt. Dan breekt je 
hart: dat iemand bekend 
wil maken dat hij daar zit. 
Dat raakt mij enorm.”

Interview met 

Fineke Janssen
Geestelijk verzorger in Bolivia en 
Paraguay

Waarom bezoek je 
gedetineerden?
In mijn beginjaren in Bolivia 
werkte ik veel met verslaafden. 
Na verloop van tijd mocht 
ik de politiecellen in om die 
verslaafden te bezoeken. Mensen 
die langer gestraft werden, 
gingen naar de gevangenis. 
Daar had ik ook contacten 
met een klein kerkje binnen 
de gevangenis. Ik bezoek 
gevangenen omdat zij niemand 
hebben die zich naar hen omkijkt. 
Ik hoop dat ik mijn hand wel kan 
uitreiken. Dat ik ze niet laat zitten. 
Ik kreeg een keer door de spijlen 
van een cel een stuk karton met 
een naam aangereikt. Dan breekt 
je hart: dat iemand bekend wil 
maken dat hij daar zit. Dat raakt 
mij enorm.

Alles wat die gedetineerden 
gedaan hebben, had ik ook 
kunnen doen. En dan nog veel 
erger. Ik ben dankbaar voor mijn 
ouders, mijn opa’s en oma’s, al 
die mensen die mij gevormd 
hebben tot wie ik ben, daar in dat 
kleine dorp Randwijk. Ik heb een 
grote compassie voor mensen 
die psychiatrische problematiek 
hebben, die niet de goede 
medicatie krijgen en dan foute 
dingen doen. Dat komt zo vaak 
voor…

Waar leiden die contacten toe?
Met een man die hier 
gedetineerd zat en die inmiddels 
terug is in Nederland, heb ik nog 
via Facebook contact. Het gaat 
goed met hem. Ik ben vaak de 
enige die snapt waar hij geweest 
is, wat hij meegemaakt heeft. 
Verder hebben ze tijdens hun 
detentie niemand op bezoek 
gehad.

Ik bezocht een andere 
Nederlandse man voor de eerste 
keer en hij zei: “ben jij helemaal 
hier naartoe gekomen om mij 
te bezoeken?!” Hij kon het niet 
geloven. Ik vind dat zo kostbaar 
aan mijn werk als geestelijk 
verzorger, dat wil ik niet missen. 
Dan zit er aan het eind van het 
gesprek een volwassen man 
met tranen in zijn ogen. God is 
hem niet vergeten: Hij wil dat zo’n 
man erbij hoort. Ik ga ze geen 
evangelie door de strot duwen. 
Maar als we een gesprek hebben 
gehad, dan vraag ik wel altijd 
om toestemming om met God te 
praten, te bidden. Om het voor te 
leggen aan een hogere Autoriteit, 
die het geheel overziet. Dat mag 
eigenlijk altijd. Het geeft rust.
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Nico Hollander woont in 
Nederland en overwintert in 
Gambia. Tot z’n zestigste heeft 
hij gewerkt in de Rotterdamse 
haven, is daarna theologie gaan 
studeren en de priestersopleiding 
gedaan. ‘Niet een late roeping, 
wel een laat antwoord.’

Waarom bezoek je 
gedetineerden?
Op grond van Mattheus 25: je 
moet de gevangenen bezoeken. 
Ik probeer mensen bij te 
staan voor zover dat kan. De 
gevangenen zijn op mijn pad 
gekomen. Ik heb er niet voor 
gekozen. Er was in Gambia een 
man die had vastgezeten en die 
werd gedumpt bij het consulaat. 
Hij had een tia gehad en hij had 
trombose. Toen heb ik gezocht 
naar een sponsor. Toen kwam ik 
uit bij Epafras, die hadden daar 
een potje voor. Ik heb een ticket 
voor hem kunnen regelen en 
daarna ben ik zelf vrijwilliger voor 
Epafras geworden.

Waar bezoek je gedetineerden?
Ik bezoek mensen in Gambia, 
Senegal, op Kaapverdië, in 
Mauritanië en in Guinee-
Bissau. West-Afrika dus. De 

detentieomstandigheden 
zijn hier over het algemeen 
erbarmelijk: in Senegal zitten 140 
man in een cel die bestemd is 
voor maximaal 40 mensen. Als je 
in de nacht opstaat, dan ben je 
je slaapplaats kwijt. Die mensen 
zitten jarenlang in voorarrest, 
zonder te weten waarvan ze 
beschuldigd worden. Ik ben 
niet tegen straffen of tegen 
het opsluiten. Ik ben wel tegen 
het opsluiten van mensen in 
verschrikkelijke omstandigheden, 
zoals hier in West-Afrika.

Wat trof je aan?
Mijn eerste gesprek in detentie 
had ik met een moordenaar. 
Dat veroorzaakte een enorm 
conflict in mijzelf. Hoe kan ik 
voor zo’n slecht iemand gaan 
zorgen? Uiteindelijk is het een 
goede vriend van mij geworden. 
Mijn gevoel zat daartussen: het 
idee dat ze daar niet voor niets 
zitten; ze hebben het ook wel 
gedaan en ze hebben heel erg 
slechte dingen gedaan, maar 
deze straf, dit rotte leven in een 
Afrikaanse gevangenis, dat 
hebben ze niet verdiend. Als 
Jezus twee moordenaars kan 
vergeven aan het kruis, wie ben ik 
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vergeven. Ik eerste instantie kon 
ik helemaal niet dichtbij die man, 
die moordenaar, komen. Maar 
het is vanzelf ontstaan. Ik heb 
mijn uiterste best gedaan om 
het delict buiten onze relatie te 
houden. Ik heb hem de afgelopen 
zes jaar zo’n twaalf of dertien 
keer gezien.

Wat betekent geloof in de zorg 
voor gedetineerden?
Speelt geloof een rol in 
de contacten met de 
gedetineerden? Ik kom er niet om 
te verkondigen of te kerstenen. 
Maar mijn hart is vol van Jezus. 
Ik zie in het gezicht van de 

gedetineerden het gezicht van 
Jezus, de gekruisigde Heer. Hen 
ondersteunen, door trouw te zijn 
met bezoek, door naar hen te 
luisteren, door zo nodig met ze te 
bidden, dat is mijn rol. Natuurlijk 
word ik wel eens moedeloos. 
Maar ik voel me gesterkt door de 
Heilige Geest. Als kind stotterde 
ik enorm, maar ik kon zingen 
als een nachtegaal. Dat is het 
werk van de Geest. Zo zie ik in 
de gevangenis een medemens 
die onder verschrikkelijke 
omstandigheden is opgesloten, 
en die toch rechtop weet te 
staan. Ik heb daar diep respect 
voor.

“Mijn eerste gesprek 
in detentie had ik met 
een moordenaar. Dat 
veroorzaakte een enorm 
conflict in mezelf. Hoe 
kan ik voor zo’n slecht 
iemand gaan zorgen? 
Uiteindelijk is het een 
vriend geworden.”

15 / Epafras in the picture14 / Epafras in the picture



Daniëlle de Keijzer woont en 
werkt al twintig jaar met haar 
man in Brazilië. Sinds 2011 geven 
zij leiding aan een stichting die 
zorg biedt aan verslaafden. Voor 
Epafras bezoekt zij Nederlanders 
die in Brazilië in de gevangenis 
zitten.

Wat bracht je naar Brazilië?
Mijn man en ik hadden van jongs 
af aan al de droom om actief 
te worden in de zending. We 
waren best reislustig, hebben 
toen al best wat van de wereld 
gezien. We trouwden, we kregen 
kinderen, we werkten. Maar het 
bleef kriebelen. In 2005 hebben 
we uiteindelijk de stap gezet. 
Tijdens een bezoek aan een kerk 
in een sloppenwijk in Brazilië 
hoorde mijn man een stem die 
hem riep. De korte versie van 
het verhaal is dat we terug naar 
Nederland zijn gegaan, ons huis 
hebben verkocht, onze banen 
opgezegd en naar Brazilië zijn 
gegaan.

Waarom bezoek je gevangenen?
In de bijbel staat dat wat je voor 
de minsten doet, je dat ook 
voor Jezus doet. Daarbij wordt 
specifiek het bezoeken van 

gevangenen genoemd. Dat is 
mijn diepere motivatie. Maar er 
is meer. We hebben een gezin, 
we zijn dagelijks actief in ons 
centrum voor verslavingszorg, 
er zijn altijd mensen om mij 
heen. Het leek me fijn om ook 
een eigen activiteit te hebben. 
Ook om te zien of ik het voor 
elkaar zou krijgen. Want het 
bezoek van één gevangene in 
dit immens grote land betekent 
vaak een reis van meerdere 
dagen. Eerst met de bus naar 
een vliegveld, soms zes uur. Dan 
een binnenlandse vlucht, soms 
ook nog overstappen. Vaak ben 
je drie hele dagen op pad. Het 
kan raar klinken, maar ik ben er 
soms best trots op dat me dat 
allemaal lukt. En blij dat de jaren 
in Brazilië – met alle situaties die 
we hebben meegemaakt – mij 
hebben geholpen om mijn weg 
te vinden, ook letterlijk, met het 
gevangenisbezoek.

Wat doe je in die gevangenis?
Mijn eerste bezoek bracht me 
meteen in een gevangenis 
met een heel zwaar regime. 
De bewakers liepen met 
bivakmutsen op en met 
mitrailleurs in de hand. Er was 
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kort daarvoor in die gevangenis 
een opstand geweest. Ik had 
gelukkig een brief van het 
consulaat waardoor ik makkelijk 
binnenkwam. Maar het was een 
enorm heftige ervaring.
Een gesprek begint met 
kennismaken, je voorstellen. En 
dan simpelweg vragen hoe het 
gaat. Ze vinden het fijn dat ze 
Nederlands kunnen spreken. Ze 
zijn dankbaar dat je zoveel tijd 
besteedt en moeite doet om hen 
te bezoeken. Als het vertrouwen 
groeit vertellen ze hun verhaal. 
Ik vraag me wel eens af of dat 
verhaal helemaal klopt, maar ik 
ben er niet om daar een oordeel 
over te geven.

Ik vraag ook wat ze praktisch 
nodig hebben. Daar hebben we 
fondsen voor. Een tandenborstel, 
wat onderbroeken. Ze hebben 
niemand anders om daarin te 
voorzien. Laatst had een man al 
een maand lang één onderbroek 
aan. Dan probeer je nog wat voor 

hem te kopen.
Aan het eind vraag ik of ik voor ze 
mag bidden. Dat mag meestal. 
Zelfs de stoerste vent pinkt dan 
een traantje weg. Ze smelten. 
Dan merk je dat ze geraakt zijn, 
dankbaar zijn. Daarna moet ik al 
snel weer maken dat ik wegga. 
De bewaarders zijn daar heel 
strikt in.

Wat kost het je?
Meer dan mijn tijd kan ik niet 
geven. Wij zijn zelf volkomen 
afhankelijk van giften van ons 
thuisfront in Nederland. Dat gaat 
al twintig jaar goed, maar er is 
geen ruimte om zelf te voorzien 
in reiskosten voor het bezoek 
aan gevangenen. En daar gaat 
best wel veel geld in om. Ik vind 
het heel fijn en bijzonder dat er 
middelen zijn om die reizen te 
kunnen maken. Die reizen zijn 
noodzakelijk. Als ik die financiële 
ondersteuning niet had, zou ik 
het niet kunnen doen.

“Aan het eind vraag ik of 
ik voor ze mag bidden. 
Dat mag meestal. Zelfs 
de stoerste vent pinkt 
dan een traantje weg.”
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In 2024 werd onze geestelijk 
verzorger Wil Codrington 
gevolgd door de camera’s 
van EO Metterdaad toen zij 
gedetineerden bezocht in de 
gevangenis Santo Boma in 

Paramaribo. De uitzending biedt 
een prachtig inkijkje in het werk 
dat Epafras wereldwijd doet. 
 
Bekijk de uitzending op 
www.epafras.nl/wilinsuriname.

Wil in

Suriname

“‘Het werk dat jullie doen is echt voor sommige mensen (en 
tot die groep behoor ik ook) van levensbelang. Natuurlijk zou 
ik je graag persoonlijk willen bedanken voor de jaren steun 
die je me hebt gegeven. Die had ik echt nodig, want ik kan 
bijna zeggen dat mede dankzij jouw brieven ik nog leef. Met 
andere woorden: je hebt mijn leven gered. Ik wens jullie het 
aller-allerbeste en met jullie bedoel ik jou en je team. Wat zou 
ik graag iets willen teruggeven of doen, maar ik weet zo 1, 2, 3 
niet wat. Maar ik zeg één ding uit de grond van mijn hart: blijf 
hiermee doorgaan en ik weet zeker dat God goed op jullie 
past want het is superbelangrijk wat jullie doen.”

/  J. te E.

Geef gedetineerde 
Nederlanders hoop!

Het is een onzichtbare groep, 
Nederlanders die gedetineerd
zijn in het buitenland. Ze zitten 
gevangen in een vreemd land, 
onder zware leefomstandigheden, 
met taalbarrières en onzekerheid 
over hun toekomst. Maar jij kunt 
hoop bieden!

Hoe Met jouw bijdrage zie je naar 
hen om. Jij maakt het mogelijk 
dat gedetineerden worden 
bezocht door een geestelijk 
verzorger die Nederlands spreekt, 
luistert, stilstaat bij belangrijke 
levensvragen en op verzoek met 
hen bidt.

Wat Het is de missie van Epafras 
om gedetineerden hoop te bieden 
voor de toekomst. We bezoeken 
gedetineerden, versturen brieven, 
Bijbels, gebedenboeken en 
voorzien waar nodig in materiële 
behoeften zoals lakens, medicijnen, 
zeep, tandpasta, en soms een 
ticket naar huis.

Waarom De goede boodschap
van het Evangelie inspireert om de 
mens achter het misdrijf te zien en
te geloven in een nieuwe start. 
De toewijding aan dit werk komt 
voort uit de Bijbelse oproep om 
gevangenen te bezoeken en hoop 
te bieden aan hen die lijden. Help jij 
mee?

HELP MEE!

Laat gedetineerde 
Nederlanders in het 

buitenland zien dat ze 
niet worden vergeten.  

Scan de QR of ga naar 
epafras.nl/doneer.

IBAN: NL38 INGB 000 567 60 67
www.epafras.nl
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